
-De Klacht- 

 

Gij noemt Mij Meester,  

en vraagt niet naar Mij. 

 

Gij noemt Mij Licht,  

en zoekt Mij niet. 

 

Gij noemt Mij de Weg,  

en gaat Mij niet. 

 

Gij noemt Mij het Leven,  

en begeert Mij niet. 

 

Gij noemt Mij wijs, 

en volgt Mij niet. 

 

Gij zegt Ik ben schoon,  

en hebt Mij niet lief. 

 

Gij zegt Ik ben rijk,  

en vraagt niets aan Mij.  

 

Gij zegt Ik ben eeuwig,  

en zoekt Mij niet. 

 

Gij zegt Ik ben barmhartig,  

en vertrouwd Mij niet. 

 

Gij zegt Ik ben edel, 

en dient Mij niet. 

 

Gij noemt Mij Almachtig, 

en eert Mij niet. 

 

Gij noemt Mijn rechtvaardig,  

en vreest Mij niet.  

 

Als ik U verdoem,  

verwonder u niet.  


